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Groepsblad van
Scouting Oosterhof — Niej Begin




Welkom

Welkom bij deze jubileumeditie van de Esto Paratos. Zoals je
misschien wel weet, bestaat onze scoutinggroep dit jaar 70 jaar. Door
de Coronacrisis kunnen we dit helaas niet zo vieren als dat we hadden

gehoopt. Toch willen we stil staan bij dit jubileum. In deze Esto

Paratos lees je alles over de geschiedenis van onze vereniging. We
beginnen in 1950, het jaar dat onze scoutinggroep werd opgericht en

lopen de hele geschiedenis van de vereniging door tot en met het
heden. Onderaan iedere pagina staat een tijdlijn van die periode met
daarin een korte omschrijving wat er is gebeurd bij scouting Rijssen en
scouting Nederland. Op de rest van de pagina’s wordt in meer detail

een aantal hoogtepunten verteld.
Veel leesplezier.

Bram

Bestuur

Zaterdag | 3 juni 2020 zou een grote dag worden binnen Scouting Oosterhof — Niej
Begin. Scouting Rijssen bestaat in 2020 maar liefst 70 jaar en dat moest gevierd
worden! Zoals we allemaal weten liep het in de tussentijd in Nederland en in de
rest van de wereld allemaal heel anders... Dus werd de jubileumactiviteit voorlopig
afgelast. Toen de situatie er rond de zomervakantie iets rooskleuriger uitzag
besloten we het op 28 november nog een keer te proberen, maar dan in een iets
meer uitgeklede versie. Helaas maken de huidige maatregelen het niet mogelijk om
met meerdere speltakken samen programma’s te draaien, waardoor de
jubileumcommissie opnieuw na moest denken over een mooi programma
(waarvoor dank!!). Want we kunnen het natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan...!

Toen ik in 1998 door Hathi (Johan) werd geinstalleerd als lid van Scouting
Oosterhof (zie foto) was onze groep al een bloeiende vereniging, zeker nadat de
Oosterhofgroep en Niej Begin in 2000 fuseerden. En dat is in de loop der tijd niet
veranderd! Integendeel... |k ben ontzettend trots op al onze vrijwilligers die
Scouting in Rijssen al sinds 1950 mogelijk maken. Het is gaaf om te zien hoe er elke
keer weer een generatie jeugdleden bij ons opgroeit en (een groot deel van hen)
daarna zelf de generatie is die leiding geeft aan hun opvolgers. Want Scouting is bij
al onze vrijwilligers echt een onderdeel van je leven.

Extra jammer was het daarom dat we de opkomsten enkele maanden stil hebben
moeten leggen. Gelukkig kunnen we inmiddels wel weer opkomsten organiseren,
ook al is het met de nodige maatregelen en afspraken. En daarom staan we op 28
november toch even stil bij 70 jaar Scouting Rijssen. Allemaal van harte gefeliciteerd
met ons jubileum!! 3

Bij een jubileum wordt er vooral terug gekeken. Toch
kijken we ook alvast een klein beetje vooruit... Want
ook al kunnen we nu niet groots uitpakken, we zijn al
wel vast bezig met nadenken over het jubileumjaar in  §
2025. Er staan al veel mooie ideeén op het programma. |8
Dus... wordt vervolgd!

Arnold Seppenwoolde
(groepsvoorzitter)




Hoe het allemaal begon
Op 22 februari 1857 werd Robert Baden-Powell geboren.
Jullie hebben zijn naam vast al wel eens voorbij horen
komen. Hij is de belangrijkste persoon in de geschiedenis
van de scouting, zonder hem bestond onze vereniging
namelijk niet. Van 1899 tot en met 1903 vocht hij in Zuid-
Afrika voor Engeland mee in de Boerenoorlog.

Daarna gaat hij terug naar Engeland
. en daar ontwerpt hij een jeugdspel
op basis van de ervaringen die hij
heeft opgedaan. Hij beschrijft deze
ervaringen in zijn boek ‘Scouting for
Boys’. Op | augustus 1907 gaat hij
op kamp op Brownsea Island, om zijn ideeén te testen met
~een groep van 2ljongens. Dit kamp is het begin van de
~ scouting wereldwijd.

LIEUT GEN.
BADEN POWELL CBJ -

* Scouting wordt meteen erg populair en er worden veel
groepen opgerlcht in Engeland en ver daarbuiten. In 1909 wordt in Londen de
eerste grote bijeenkomst gehouden, waar |1.000 boyscouts naar toe komen. Dit
is de voorloper van de World Scout Jamboree.

In 1910 worden in Nederland de eerste scoutinggroepen
opgericht en in dat jaar ontstaat in Londen ook voor het
eerst een scouting voor meisjes.

Tussen 1911 en 1913 maakt Baden-Powell een
wereldreis om de start van de scouting te stimuleren op
alle vijf de werelddelen. Tijdens deze reis ontmoet hij
Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober 1912
trouwt.

1907: Baden-Powell gaat
op kamp op Brownsea
Island, met 21 jongens.

1910: De eerste scoutinggroepen
worden in Nederland opgericht

1950-1970

Esto archief — 1955/1956

In onze Esto-archieven vinden wij nog een aantal zeer oude “Esto Paratos-bladen”
De eerste dateert van Februari 1955. In deze Esto Paratos lezen we dat het 5-jarig
jubileum van de groep eraan komt en wel met St. Joris in 1955. De Esto komt met
een speciaal jubileumnummer. Helaas is dat nummer niet meer terug te vinden in
onze archieven.

1950:
1950  Oprichting
Scouting
&4h Oosterhof

1950: Koningin Juliana

1957: Gouden jubileumjaar van de
geinstalleerd als padvinder

wereldbeweging. Vijftig jaar geleden
werd scouting in Engeland opgericht.



1950-1970

Het volgende nummer is van januari 1956. 2° jaargang no. |. Hierin lezen wij over
de groep verkenners die per | januari 1956 de troep hebben verlaten en zijn samen
als V.T.gast overgegaan tot de oprichting van de “Stam”. Leuk om de namen te
lezen; G. Waanders, A. Waanders, H. Waanders, G. Nijland, Th. Smit en G. ten
Brinke en Luuk Smelt. Deze heren waren toen |7+ -ers, en zullen bij leven nu rond
de tachtig jaar zijn.

In hetzelfde nummer lezen wij een stukje over de kerstbijeenkomst op 30
december 1955, die verzorgd werd in het gebouw “Jeruel” door Padvindsters,
Verkenners, Kabouters en Welpen. Deze openden de avond (er was wel 200 man
aanwezig) en zetten op het toneel links en rechts in de hoek hun vlaggen en totems
op en zeiden de wet vlot uit hun hoofd op, behalve de verkenner die het van een
papiertje las (is dat niet nog zo??).

In een Naschrift wordt nog even vermeld dat de padvinderwet wordt gelezen,
destijds afgesproken in de leidersvergadering. Er was toneel en spel en er werden
gedichten voorgedragen. In de pauze werd er door de padvindsters rondgegaan
met chocolademelk, die men voor 0,25ct kon kopen, om daarmee de kosten van
die avond enigszins te dekken. De avond werd afgesloten met de voortrekkers die
rondom een kampvuur zaten en het kerstverhaal werd verteld door een van hen.
De avond werd afgesloten door hopman Rouwendal en na het opruimen gingen
nog velen van hen naar de cafetaria van Meinders.

We zien dat de Esto Paratos meer en meer een groepsblad wordt. Verslagen van
vergaderingen, nieuws uit de patrouilles, installaties en klasse-eisen. Steeds meer
informatie uit de groep komt via de Esto Paratos de huizen binnen. In 1969 wordt
groepsleider Rouwendal opgevolgd door dhr. Oostdijk en toen ook hij de
padvinderij vaarwel heeft gezegd, moest er weer een nieuwe komen en dit werd
de heer Schultz.

De Esto Paratos kwam in die periode zo goed als elke maand uit, ook hiervan zijn
niet alle bladen in het archief bewaard gebleven. De Koninggroepsbladverkiezing
werd in deze jaren reeds bijgewoond door Rijssen en onze Hoofdredacteur Egbert
Stegeman zat in 1969 zelfs in de jury.

1950-1970

Eind jaren ‘60 werden alle kampen rond Pinksteren gehouden. De Verkenners
gingen in 1969 naar Ootmarsum en de welpen naar Vasse. Dat de verkenners
toen ook wel iets verder buiten de deur kampeerden lezen we uit het verslag van
een hike in de buurt van Putten.




1970-1980

In 1975 lezen we tot onze verrassing dat er besloten wordt een stam op te richten.
Wat er met de Voortrekkers is gebeurd, geen idee, maar de Holland Schwarzwald
Stam is geboren. Leeftijd is 16+; André Pouw, Jan de Bruin, Gerrit Nijland, Peter
Hodes, Paul de Bond, Albert Rouwendal en Getje Gerritsen zijn de eerste leden.
Er zullen twee adviseurs hen bijstaan en wel Marinus Waanders en Egbert Jan
Stegeman. Enkele Esto’s later lezen wij ook al over Stampraat; Stamgezwam, onze
huidige Esto-rubriek. De stam is een groepje jonge mensen vanaf 16 jaar,
samengesteld uit pioniersters en voortrekkers, (die waren er dus nog wel) de
oudste leeftijdsgroepen voor meisjes en jongens de jaren hiervoor.

In 1975 wordt de functie van groepsleider opgesplitst in een groepsvoorzitter, een
secretaris en een penningmeester, volgens de richtlijnen van Scouting Nederland.
Groepsvoorzitter in die jaren werd dhr. M. Kreykes.

In 1976 gaan de welpen op kamp naar Apeldoorn en de verkenners gaan naar
Zeddam. De stam gaat voor het eerst op kamp naar het internationale
scoutingkamp “Wiltz” in Luxemburg. Dit op advies van Olbaas Waanders. Met een
ontvangst op het gemeentehuis in Wiltz. Gebracht door Jan Rouwendal en
opgehaald door de groepsvoorzitter.

Na de zomer van 1976 maken de kabouters en padvindsters gebruik van de blokhut
van de Oosterhofgroep. Een jaar lang hebben de meisjes gebruik gemaakt van
speeltuingebouw Irene, maar door een ongunstige ligging liep het ledental steeds
verder terug. Er is dan een begin gemaakt door Soweco met de blokhut aan de
Arend Baanstraat. Daar hopen de meisjes begin 1977 weer in te trekken en hun
scoutingspel te spelen.

In 1976 nemen 2 koppels deel aan de Winterhike in Almelo, georganiseerd door de
Hillarystam te Almelo. Wilhard Kreykes en Everhard Bulten en het koppel Matthijs
Tijl met Gerwin Puppels. Zij hebben de naam van de groep hoog te houden, want
het jaar daarvoor heeft het koppel André Pouw en Gerrit Nijland de eerste plaats
weten te veroveren.

1973: Oprichting Scouting 1977
Niej Begin Rijssen

1973: Scouting Nederland wordt opgericht, een fusie
tussen verschillende verenigingen voor het spel van
verkennen.

1970-1980

In dat jaar gaat de Oosterhof ook over van oliekachels op gaskachels. Een mijlpaal
in de verwarmingsgeschiedenis van Scouting Rijssen. De kachels zijn destijds
oneervol ontslagen en vervolgens in de grond begraven. Tja een padvinder heeft
zorg voor de natuur.

Het leuke van het doornemen van deze oude Esto’s is dat zo nu en dan er een
bladzijde verkeerd (ondersteboven) is gedrukt. De Esto’s werden toentertijd nog
gestencild en het was te kostbaar om een stencilvel opnieuw te typen en op te
maken, of de verkeerd gestencilde blaadjes opnieuw af te drukken.

In 1977 is de vereniging ondergebracht in de stichting Scouting Oosterhof. Uit de
rest van de Esto’s uit 1977 is niet zoveel informatie te halen. Begin 1978 wordt de
Esto Paratos officieel het nieuwsorgaan van de beide scoutinggroepen. Er wordt
weer wat meer verhaald over de verschillende speltakken en hun activiteiten. De
meisjes draaien hun opkomsten inmiddels op de nieuwe blokhut aan de Arend
Baanstraat en een officiéle opening zit er nog aan te komen. Dit wordt uiteindelijk
23 mei 1978.

Zo lezen we ook over de eerste plaats voor de padvindsters bij de
zwemwedstrijden in Amersfoort, maar lees ik ook de tussen neus en lippen door
dat de meisjes op dat moment ook een oranje das dragen. Wanneer zou dat
veranderd zijn in de originele blauwe das van Niej Begin? (En zien we nu nog terug
in de blauwe bies op de das)

De oud-penningmeester / groepsleider Egbert Stegeman ontvangt het zilveren
waarderingsteken, daarnaast ontvangt hij het St. Jorisbeeld wat staat voor “Eens
padvinder, altijd padvinder””. Dit actieve lid van de groep heeft een flink aantal
afkortingen achter zijn naam staan; ex-APL, -PL, -TL, -VL, -GL, -Stamadv.

In 1979 wordt Jan Rouwendal tijdelijk Groepsleider en voorzitter van het
stichtingsbestuur. Dit na het overlijden van de toenmalige groepsleider Mannes
Kreykes. Jan begon 1950 samen met Jan Vlogtman aan padvinderij in Rijssen. En in
1980 wordt een sober 30-jarige jubileum gevierd. In 1980 volgt Jan Ruijs hem op
als olibaas. Jan Rouwendal blijft stichtingsvoorzitter.

1977 1978: Opening blokhut
Niej Begin




1980-1995

Esto Archief - 1980
Zo lezen we ook de introductie van Jan Ruijs toe hij als o(ibaas bij de groep kwam.

1980
1980: Oprichting
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1980-1995

Esto Archief — 1981/1982

Het ledenaantal blijft voor de Oosterhofgroep groeien, 100 leden, sinds | januari is
de speltak Rowans officieel ingeschreven bij Scouting Nederland. De tulpenverkoop
bracht 2093 gulden (20.000 tulpenbollen) op en de jaarlijkse collecte van Jantje
Beton bracht 807 gulden op. In de blokhut is wederom flink geklust, een vernieuwd
dak, een muur werd gemetseld rondom het gebouw (er kon nog onder de blokhut
door gekropen worden), douches werden betegeld en door de leiding werden er
boven het welpen- en verkennerslokaal zolders getimmerd voor het opslaan van
materiaal.

Het eerste kamp voor de Rowans was er eentje naar Duitsland het plaatsje
Pyrmonter, om voor de VVV van deze plaats wandelroutes uit te zetten. De rowans
mochten hun kampplaats inrichten op een landingsbaan van een zweefvliegclub. Na
het opzetten van de tenten werd er door de bevolking een maaltijd aangeboden.
De hele week werd er gewerkt aan de wandelroutes, het bouwen van bruggen en
nalopen van de routes. Een uitnodiging voor een grillparty, zweefvliegen werd niet
afgeslagen en een lokale voetbalwedstijd die werd gewonnen met 8-5 was een
gezellig kamponderdeel.

De NAJATO (najaarstocht) werd wederom gewonnen door de Oosterhofgroep,
ook 2 en 3 konden we op onze naam zetten. De zwemwedstijden in Almelo gaven
een ticket naar de landelijke in Amersfoort.




1980-1995

Esto Archief — 1983/1984

Een gezamenlijke (Niej Begin en Oosterhof) St. Jorisdag werd op 23 april gevierd,
toneelstukjes, liederen en chocolademelk kwamen ten tonele. Niej Begin haalde
een flink bedrag op met het verkopen van WC papier langs de voordeuren van
Rijssen. Niej Begin organiseerde een fietspuzzeltocht, ook leden en ouders van de
Oosterhofgroep mochten hier aan meedoen, 92 deelnemers fietsten door het
Rijssense landschap. De padvindsters nemen deel aan de LSW te Ommen en
behaalden de 45e plaats.

Scouting Nederland viert het 75 jarig bestaan, in Almelo komen alle groepen uit het
district bijeen en spelen een groot districtspel. 1400 scouts uit het district waren
hier aanwezig, veranderden Almelo in een groot kamp terrein, scouts lieten de
inwoners zien wat ze zoal tijdens opkomsten doen. Van kamperen tot koken,
pionieren tot kanovaren, abseilen en hangmat knopen en nog 69 andere activiteiten.

1980-1995
Esto Archief — 1984/1985 TN
Paarden drollen mysterie >

Bij Niej begin worden de puppies
opgericht  (tegenwoordig een
bevergroep) in de eerste jaren
waren alleen meisjes welkom.

Scouting Rijssen bestaat 35 jaar, de
gemeente heeft ons het gebruik
van het Rijssense wapen gegeven,
op | juli 1984 rijkt de
burgemeester de badge met het
wapen van Rijssen uit aan de
leiding. Alleen Scouting Rijssen
mag dit wapen dragen op haar
uniform. Deze badge dient genaaid
te worden op de blauwe (Nigj
begin) of de oranje (Oosterhof)
das.

De Esto Paratos hangt in beide blokhutten een brievenbus op, om zo meer copy
binnen te krijgen om het blad te vullen met interessante ingezonden stukken. Met
grote spoed word er gezocht naar muzikanten, bij de Rowans sherpa’s willen ze
een bandje gaan oprichten.

De blokhut Oosterhof krijgt een vaste telefoonlijn.

Na een jaar zijn de puppies verdergegaan onder de naam bevers, het landelijk
uniform en spelaanbod worden onder deze werknaam aangeboden.

1990: 1993: Eerste 1995
Oprichting verbouwing ‘t
Oosterhofke

1991: De gemengde
speleenheden krijgen een
naam.

1994: Europese Jamboree



1995-2005

50 jaar Oosterhofgroep — 2000
St Jorisdag is de offici€le opening van het feestjaar. Het nieuwe logo wordt onthuld,
met vuurwerk, muziek en veel rook en ballonnen. Na de onthulling vierden we
natuurlijk lekker Sint Jorisdag, met krentenwegge, een stoer middagspel en een vet
kampvuur. Er werd een groepsfoto gemaakt op de bult. leder lid kreeg
jubileumstickers mee naar huis om te plakken op wat of waar dan ook. Een week
voor de tijd hebben we de ]ublleumbadge al kunnen plaatsen op ons uniform (nou
: ja onze moeders/oma’s hadden
een week de tijd). Het groen is de
kleur van het Holland
Schwarzwald bos, het geel van het
zand, het oranje van de groepsdas,
het grijsblauwe is de kleur van de
RSA das.
In dit jaar is het bankje geplaatst
(waar je soms op moeten zitten
voor een time out) bij de blokhut,
. een totempaal met data werd
geplaatst. Ook is er een boek wtgebracht over 50 jaar Oosterhof, een
playbackshow en een circus vonden dit jaar plaats. Voor de leiding werd de blokhut
omgebouwd tot dancing Oosterhof met 3 vreselijk leuke themazalen. Het
zomerkamp vierden we in Geesteren met de hele groep, alle speltakken in het
thema Ridders van de ronde tafel. Jan Ruijs ontvangt tijdens het jubileumkamp een
ereteken van scouting Nederland. Scouting Niej begin heeft het moeilijk, leiding en
bestuur van de Oosterhof springen waar nodig bij. MKZ (Mond en Klauwzeer
uitbraak een Europees probleem) gooit roet in het eten, er mogen geen opkomsten
in de blokhut gedraaid worden, creatief zorgt de leiding ervoor dat er toch
opkomsten plaatsvinden.
In 2001 was er een inbraak in de Oosterhof blokhut, de deuren zijn open gebroken
van alle kasten, er is een fototoestel meegenomen en de brandblussers werden leeg
gespoten, de inbrekers kwamen binnen via de noodingang. De kosten waren
honderden guldens aan schoonmaak en vervangen van de blussers.

1995

1995: De World Scout Jamboree
vindt plaats in Nederland en wordt
bezocht door 18.000 scouts.

1995-2005

Fusie - 2002 7

Niej Begin gaat samen met de Oosterhofgroep, de fusie heeft vele avonduren
discussiéren en emoties gekost, de leiding draait al enige tijd samen. Er moet
gezocht worden naar een nieuwe naam, deze wordt simpelweg gevonden door de
namen van de scoutinggroepen aan elkaar te koppelen, zo ook met de das wordt
een combi gemaakt, een oranje-blauwe das. Het wapen van Rijssen komt nu
geborduurd terug in de das. Bij de Sint-Joris dag werd de nieuwe das
gepresenteerd, Tim en Maureen mochten de das onthullen, een das van tien bij tien
werd in de vlaggenmast gehesen, iedereen kreeg een nieuwe das en een nieuw
naambandje. Voor leiding en jeugdleden verliep deze fusie als vanzelf (de
samenwerking was op dit niveau al jaren bezig), voor de besturen was het wel een
taaie koek.

Niej begin wordt verbouwd, de sanitaire groep verdwijnt uit de keuken en komt in
de hal, de balustrade in de hal wordt dichtgetimmerd.

Wereldrecord - 2003

Dit jaar verbreken we een Guinness Book of Records wereldrecord met onze
stoepkrijt tekening, een dag vol krijten. De hele A.H. ter Horstlaan werd voorzien
van een tekening. De hoosbuien hielden de speltakken niet tegen, 700 meter
Rijssense straat werd toegevoegd aan het Guinness Book of records

Lintje Jan Ruijs - 2004
Tijdens Sint Jorisdag krijgt dhr. Ruijs een lintje uitgereikt door burgemeester
Koelewijn, dhr. Ruijs wordt lid van de orde van Oranje-Nassau.

2002: Fusie Scouting
Oosterhof en Scouting
Niej Begin

2000 2000: Jubileum
Scouting Oosterhof
50 jaar

2003: De overheid kondigt aan de
subsidie stop te zetten, Scouting
Nederland organiseert acties.

2000: De eerste nationale
Jamboree wordt
georganiseerd in Dronten.




2005-2010

Te land ter zee en in de lucht - 1990-2010

Onze scoutinggroep heeft meerdere keren meegedaan met het
televisieprogramma Te Land Ter Zee En In De Lucht. De RSA 618 bouwde een
voertuig om met één van de onderdelen mee te doen. Dit ging zeker niet altijd
succesvol, zoals hieronder te lezen is, over de laatste keer dat we hebben
meegedaan met het programma.

In het voorjaar van 2010
mochten wij met de RSA
meedoen met Te Land Ter
Zee En In De Lucht, met
het onderdeel ‘Snel naar
de bel’. We moesten
hiervoor wel naar Belgi€,
Klein Willebroek om precies te zijn. De avond ervoor vertrokken we met een
busje, twee auto’s en een aanhanger richting Belgi€. Op een camping in de buurt
bleven we overnachten, zodat we op tijd aanwezig konden zijn bij de opnames.

We hadden goed geoefend bij de blokhut.
Van de bult af naar beneden geduwd door
de andere RSA leden. Kijken of ons
geavanceerde remsysteem naar behoren
werkte. We hadden een big-bag aan een
balk vastgemaakt en deze lieten we voor de
achterwielen vallen, op het moment dat we
moesten remmen. Tijdens het oefenen ging
dit erg goed. We waren vol zelfvertrouwen.

Toen we bij de opnames aankwamen, zagen we meteen een gigantische helling
waar we vanaf zouden moeten. Als eerste moesten we door de veiligheidscheck,
die gedaan werd door Johan Vlemmix. Hij checkte eigenlijk alleen of de banden vast
zaten. De enige opmerking die we kregen was dat de ladder (waar één iemand van
ons overheen moest lopen) niet vast zat. Deze hebben we vastgezet met een
professionele scoutingknoop.

2005

2005: Hare Majesteit Koningin Maxima
wordt de nieuwe beschermvrouwe van
Scouting Nederland.

2005-2010

Van tevoren hadden we al goed naar de andere deelnemers gekeken. Hoe gingen
ze van de helling af? Hoe ging het remmen? En hoe schoven ze de ladder uit? Al met
al vonden we dat iedereen er niet extreem hard afging en hadden we dus besloten
dat we laat konden remmen.

Het uur van de waarheid naderde.
De bestuurders waren er klaar
voor. De wagen werd bemand
door Jeffrey Heuver, Mark Pots,
Albert van den Belt en ikzelf (Bram
Averesch). Naast Ron Boszhard op
het podium werden we
weggeschoten. Het ging allemaal in
een flits voorbij. Wij gingen niet
langzaam de helling af, maar heel
erg snel. Ons geavanceerde
remsysteem werkte maar voor de helft en de emmers, die voor extra remkracht
moesten zorgen, stuiterden vanaf het water weer terug op het podium. Binnen een
paar seconden lagen we in het water. Pas daar hadden we door dat het niet gelukt
was, maar het was wel weer een ervaring om niet te vergeten.

De ladder (van het oude
verkennerslokaal) ligt overigens nog
steeds daar, in Belgié, op de bodem
van het meertje. Mocht je na dit
verhaal graag de beelden erbij zien?
Dat kan, deze staan namelijk op onze
website. Op www.scouting-
rijssen.nl/foto-s/ kun je onderaan op
de link klikken van de uitzending.

2006  2006: Oprichting
Plusscouts

2007: Scouting bestaat wereldwijd 100 jaar en dit jubileum
wordt groots gevierd. De World Scout Jamboree vindt plaats in
Engeland.



2005-2010

Jubileumkamp - 2010

In 2010 bestond onze scoutinggroep 60 jaar. Dit
werd toen groots gevierd, met onder andere een
speciale jubileumbadge en als hoogtepunt het
jubileumkamp. We gingen met de hele groep naar
het labelterrein in Eerde. Alle speltakken hadden
daar hun eigen veldje waar ze het konden slapen en
eten. Op de grote weide hadden we gezamenlijke
activiteiten en ’s avonds kampvuren met leuke
sketches en liedjes.

De verkenners en padvindsters zijn een
week lang op het kampterrein geweest,
de welpen en kabouters kwamen vanaf
woensdag. De RSA is op zaterdag
vertrokken naar Duitsland en zijn lopend
en via het water (met de kano) richting
het kampterrein getrokken. Ook zij
kwamen op woensdag aan om het
jubileum met de rest van de groep te
vieren.

Tijdens het kamp had de RSA een hele spannende
spooktocht georganiseerd voor alle leden. Het
kamp werd op vrijdagavond afgesloten met een
gezamenlijk kampvuur met veel gezelligheid. Met
de hele groep op kamp gaan was een erg leuke
ervaring, hopelijk kunnen we dit in 2025 nog een
keer doen. De voorbereidingen zijn in ieder geval
al begonnen.

2010-2015

Nationale Dodenherdenking - 2009 & 2010

Tijdens de Nationale Dodenherdenking in 2009 & 2010 heb ik het geluk gehad mee
te mogen doen op de Dam met Scouting Nederland. Om hieraan mee te doen
moesten we eerst met de geselecteerde groep op een voorbereidingsweekend, dit
hebben we gedaan om elkaar te leren kennen. Een paar weken na het
voorbereidingsweekend kregen we te horen welke taak iedereen kreeg tijdens de
herdenking. Het eerste jaar mocht ik bij de bloemengarderobe staan, hier werden
de bloemenkransen bewaard van de mensen die naar de kerkdienst gingen. Het
tweede jaar stond ik bij één van de vlaggen en bij het uitdelen van de bloemen voor
het monument. Persoonlijk vond ik het een leuke en indrukwekkende ervaring.

Tessa Jorritsma

2010 2010: 60 jaar scouting in
Rijssen, de leiding neemt
een CD op.

2010: Scouting in Nederland bestaat 100 jaar! Dit wordt groots
gevierd met een landelijk feest in Utrecht, de Scouts2Day, waar
ruim 20.000 scouts aanwezig zijn.



2010-2015

Verbouwing blokhut - 2014

Ondertussen is het alweer 6 jaar geleden dat we gebruik mogen maken van onze
mooie (deels) nieuwe blokhut! Ook deze gebeurtenis mag zeker niet ontbreken in
onze collectieve herinnering aan 70 jaar Scouting Rijssen. Daarom een paar foto’s
van de oude en de nieuwe blokhut om bij weg te zwijmelen...

2011-2015: Klaar voor nog eens 100 jaar Scouting in Nederland! De
focus komt te liggen op Scoutinggroepen, om zowel kwalitatief als
kwantitatief te groeien. Het spel, Scouting Academy en programma
Groepsontwikkeling staan centraal.

2010-2015

Oprichting bevers - 2014
Ik weet het nog goed...

... Het moment dat Renske Prins bij me kwam met het voorstel om de Bevers op
te richten. Eén van de momenten die me nog lang bij zullen blijven! Najaar 2013...
Op aanraden van het toenmalig groepsbestuur zijn we een plan gaan schrijven: Hoe
kunnen we een bevergroep oprichten en deze laten uitgroeien tot een bloeiende
stabiele speltak? Hoe komen we aan jeugdleden? Hoe krijgen we de juiste leiding
bij elkaar? Hoe draaien andere bevergroepen bij ons in de regio? De nodige vragen
en uitdagingen kwamen op ons pad. Na maanden van voorbereiden zijn we in
september 2014 van start gegaan!!! Keet Kleur (Manon), Rebbel (Lydia), Noa (Riét),
Sterre (Renske) en Rozemarijn (ikzelf) gingen vol goede moed de spannende
uitdaging aan. Al gauw bleek dat er geen gebrek was aan enthousiaste jeugdleden,
er ontstond een wachtlijst. Voor ons voelde dat natuurlijk als kroon op ons werk!
We begonnen met 10-12 o g
bevers en zijn al snel
opgeschaald naar 15
jongens en meisjes van 5-
7 jaar. Wat een leuke
leeftijdsgroep, altijd
enthousiast en overal
voor te porren. We
kwamen erachter dat een
gemengd leidingteam een
pré was, en hup... de
eerste mannelijke leiding
diende zich aan, (Bas Bos)
Elbert wilde graag de
overstap maken van de
welpen naar de bevers.
Hij is vervolgens ook
teamleider geworden.




2010-2015

Met de bevers gaan we natuurlijk ook op kamp, voor ons was dat een zoektocht in
het donker. Wat kun je wel/niet doen? Willen we | of 2 nachten? Zullen we toch
maar op ‘t Oosterhofke blijven? Alles was nieuw en veel vergelijkingsmateriaal
hadden we niet... Manon schreef een mooi verhaal: “”’Bert Bever en het magische
bos.” Een superleuk thema voor onze eerste overnachting. Tijdens zo’n
overnachting wordt het nog duidelijker in wat voor een fantasiewereld deze bevers
leven. Als leidingteam werden we volledig meegezogen in het enthousiasme. Ook
weer een herinnering om nooit meer te vergeten! Ondertussen zijn we 6 jaar
verder en wordt er nog steeds elke zaterdag door een enthousiast leidingteam een
mooie opkomst neergezet. Een bloeiende en stabiele speltak waar ik stiekem

Wil je trouwens het
volledige verhaal van
Bert Bever lezen? Vraag
er gerust naar...

Groetjes,
Rozemarijn, beter bekend
als Maureen Metzelaar

2014

2014: Heroprichting
Bevers

2015-2020

Relinie - 2015

Het is ondertussen alweer ruim 5 jaar geleden dat we een grote relinie hadden bij
onze groep. De commissie die deze relinie organiseerde bestond uit Arend Smit,
Tom Klokkenburg, Simon Dirks, Rob Lichtenberg, Bram Averesch en Tim Roelofs.

Maanden zijn we bezig geweest met het voorbereiden van de relinie. De meeste
tijd ging in het uitzoeken van ruim 1500 adresgegevens zitten. Oude bestanden van
Scouting Oosterhof en Scouting Niej Begin werden uitgepluisd, hier zijn we echt
weken mee bezig geweest. ledereen van de organisatie nam ruim 200 namen voor
z'n rekening en ging op onderzoek uit wat voor info erbij te halen was, een
emailadres een mobiel telefoonnummer of nog gewoon een postadres.

Maar ook mensen die zich opgaven voor de reiinie hielpen mee met adressen van
oud-leden door te geven. Zo konden we die laatste zaterdag in mei een geweldige
relinie organiseren.

Op zaterdag 30 mei 2015 was de grote dag. Er hadden zich zo’n 170 (oud-)leden
opgegeven om er die dag bij te zijn. Uit heel Nederland en zelfs het buitenland
kwamen scouts terug naar Rijssen om een gezellige dag met elkaar te hebben.

We begonnen in de middag met een welkomstpraatje, wat tijd om bij te kletsen
met je oud-kameraden, was er een mooie tocht door de omgeving van de blokhut.
Ook konden veel oud-leden de nieuwe blokhut bewonderen. In de blokhut hadden
we Esto Paratossen klaargelegd om in te neuzen, een beamer met foto's en films
uit een ver verleden tot aan het heden.

Nadat het middagprogramma erop zat en iedereen weer terug op de blokhut was,
is er een groepsfoto gemaakt, gelukkig was de bult op het veld hoog genoeg om
hier iedereen op te zetten en een mooie foto als herinnering van deze dag te
maken.

2015: 65 jaar
scouting in Rijssen

2015: In juni 2015 wordt door Koningin Maxima het splinternieuwe
Scoutinglandgoed Zeewolde geopend. Een nieuw kampeer- en
evenemententerrein, speciaal voor Scouting.



2015-2020

Voor het avondeten hadden we een grote BBQ geregeld die ook heerlijk in de
smaak viel. Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan al het lekkers was het tijd
voor het avondprogramma, een heerlijk kampvuur met gitaarmuziek en een heus
liedblad. Er werd luid meegezongen en het werd een zeer gezellige avond die nog
tot laat in de nacht
doorging!

Ik kijk al uit naar een
volgende reiinie!
Tim Roelofs

2017 - Johan: lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tijdens de Sint-Jorisdag op zaterdag |5 april 2017
werd Johan Nijeboer (Hathi) gehuldigd als ‘Lid in de
Orde van Oranje-Nassau’. Burgemeester Arco
Hofland van Rijssen-Holten kwam toen zelf het lintje
aan Johan uitreiken. Johan kreeg dit lintje voor zijn
inzet binnen scouting plaatselijk, regionaal en
landelijk en voor zijn inzet bij het Rode Kruis.
Ondertussen is Johan al ruim 3 jaar trotse eigenaar
van het lintje.

2017  2017: Blokhut Niej
Begin verkocht

2015-2020

Jamboree - 2015 & 2019

Iris: Ergens in 2013 kreeg ik een brief van Scouting
Nederland waarin stond dat dat ik mee kon doen
met de 23e World Jamboree in Japan. Ik had toen
nog geen idee wat het precies inhield, maar ik zei
meteen: Dit wil ik. Na veel voorbereidingen ben
ik in 2015 met een groep van 40 scouts naar Japan
vertrokken.

Britt: Ik wist van Iris al dat de Jamboree een hele
gave ervaring is. Toen ik hoorde dat de 24e editie in Amerika zou plaatsvinden, was
ik meteen om. Dat wilde ik ook graag meemaken. Dit was 4 jaar later, in 2019.

Iris: De eerste opkomst nadat ik die brief binnen had gekregen, ben ik naar Johan
gegaan. Hij was al vaker mee geweest met een Jamboree — meestal als begeleider
— en was erg enthousiast dat er na vele jaren eindelijk iemand uit Rijssen mee zou
gaan. Er was namelijk al een tijdje niemand uit Rijssen als jeugdlid naar de Jamboree
geweest. Johan heeft me toen o.a. geholpen met het opzetten van een pop-
uprestaurant om geld in te zamelen voor de reis.

Britt: In mijn jaar gingen er nog 3 anderen mee; dat waren Herman, Siebe en
Vincent. Wij hebben samen een aantal activiteiten gedaan om geld in te zamelen.

Samen: De Jamboree zelf, met al die duizenden scouts van over de hele wereld,
duurt maar 10 dagen. Daarnaast is er een voorreis of een nareis waarbij je een
ander deel van het land ontdekt. Van tevoren word je ingedeeld in groepen van 36
andere scouts met 4 begeleiders, die allemaal uit de regio komen. Samen vorm je
een troep waarmee je de hele Jamboree beleeft. Van tevoren worden er 4 kampen

—~5 georganiseerd om elkaar beter te

O tm/iI leren kennen en om je voor te
I = -\ ;'I ,;"/ \ bereiden op de Jamboree en het
!E /,:':\".\ \\_ {, .' "\ land waar je heen gaat. Van deze
‘ ;_/}{';_"i\ W d/‘\\ o kampen zijn er 2 samen met andere
K Ao A A groepen uit Nederland.

2019

2018: De zomer van 2018 stond in het teken van twee grote
evenementen op het Scoutinglandgoed in Zeewolde, de roverway
en de Nawaka.



2015-2020

Iris: Wat mij het meest is bijgebleven, is de overnachting bij een Japans gezin waar
we onze eigen sushi hebben gemaakt en een typisch Japanse kimono mochten
passen. Daarnaast was de stad Kyoto erg indrukwekkend.

Britt: Ik vond het echt geweldig om zoveel
verschillende mensen te ontmoeten. ledereen
heeft andere gewoontes en het is erg interessant
om kennis te maken met al die culturen.

Samen: We zouden het zeker aanraden aan
andere scouts. Het is een unieke ervaring die je
nooit meer zal vergeten. Je maakt
vriendschappen voor het leven en ontdekt
verschillende delen van het land en de cultuur.

In memoriam: Jan Ruijs | augustus 1936 -
16 september 2018

Drager van de Gouden Jacobsstaf, het gouden
waarderingsteken van Scouting Nederland en
erelid van Scouting Oosterhof - Niej Begin. Jan
was ruim 73 jaar lid van scouting en 38 jaar lid
van onze groep waarvan vele jaren als
groepsvoorzitter en oubaas. Jan was een scout
in hart en nieren die tot het laatste moment
betrokken was bij onze groep. Jan stond voor
een van de leefregels binnen scouting. Laat de
wereld mooier achter dan je hem aantreft. Jan
bedankt, we zullen je aanwezigheid en
enthousiasme missen!

2020-2025

Scouting Rijssen 70 jaar - 2020

2020 zou een feestjaar moeten worden voor Scouting Rijssen. We bestaan dit jaar
70 jaar. Door de coronacrisis hebben we echter niet de mogelijkheid gehad om dit
uitgebreid te vieren. We mochten een deel van
het jaar niet eens opkomsten houden bij de
blokhut. Daarom werden er verschillende
opkomsten digitaal georganiseerd. Toen we wel
weer opkomsten mochten houden bij de blokhut,
mocht dit niet in grote groepen. Daarom hebben
we niet als één groep het jubileum kunnen vieren.
Dit is natuurlijk erg jammer, maar tijdens de
opkomst van 28 november stonden we er toch
nog bij stil.

Digitale opkomsten - 2020
Toen we fysiek geen opkomsten mochten houden bij de blokhut waren er gelukkig
nog heel veel mogelijkheden om digitale opkomsten te houden. Verschillende
leiding zijn druk bezig geweest met het organiseren van deze opkomsten. Van een
online escape room tot een mini blokhut pionieren en van Oosterhof on the Air
Oosterhof tot een knikkerbaan, er werd veel gedaan vanuit huis. Zelfs het vlag
hijsen tijdens Koningsdag kon vanaf de bank thuis gevolgd worden.
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2020 ;020: 70 jaar
scouting in Rijssen

2020: Op 15 januari begon het jaar goed met een feestelijk bezoek
van koningin Maxima om de start te vieren van 100 jaar welpen.



2020-2025

Scouting Rijssen 75 jaar - 2025

Omdat we het jubileum dit jaar niet groots kunnen vieren, hebben we des te
meer reden om vooruit te kijken. Te kijken naar 2025...want dan bestaan we 75
jaar. Dit zal groot gevierd worden. De voorbereidingen hiervan zijn al begonnen
en we gaan een feestjaar tegemoet. Wij kunnen niet wachten om met elkaar
tijdens een groot jubileumkamp weer liedjes te zingen bij een kampvuur. Dus we
moeten nog even wachten op het grote feest, maar het komt eraan!

2025: 75 jaar
scouting in Rijssen :




